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PROFIEL  

 
De Protestantse Gemeente te Graft - De Rijp / Oost- en West-Graftdijk wordt gevormd door 
mensen die met elkaar delen dat ze op een of andere manier geraakt en geïnspireerd zijn door 
hun relatie met God, de (bijzondere) mens Jezus, verhalen uit de bijbel en/of door mensen uit 
de brede joods-christelijke traditie. Zij proberen dit in het dagelijks leven met woord en daad 
vorm te geven. 
 
Als kerkelijke gemeente willen we zijn: 
Open naar mensen van deze tijd met hun vragen naar betekenis en zin van wat er gebeurt. 
Dienstbaar aan elkaar, aan het samenleven in de dorpen, de maatschappij en de wereld. 
Inspirerend als een plek om innerlijk rust te vinden, gevoed te worden en je eigen antwoorden 
te zoeken op de vragen in je leven. 
 
 
 

COLOFON 
 
Dit blad is een tweemaandelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente Graft-De Rijp / Oost- 
en West-Graftdijk en wordt verspreid onder de leden en belangstellenden. 
De redactie is vrij om artikelen te wijzigen of niet te plaatsen. Voor de geplaatste artikelen zijn 
de personen verantwoordelijk die hun naam onder het artikel hebben geplaatst. 
 
Vrijwillige bijdrage kerkblad Het Kontakt 
In principe is het kerkblad gratis, echter een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de gemaakte 
kosten (�  15,-- per jaar), wordt zeer op prijs gesteld! Uw gift kunt u overmaken op: 
Rekeningnummer NL45 RABO 03737 37432 t.n.v. Kerkblad Prot. Gem. Graft-De Rijp 
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VAN DE INTERIM PREDIKANT 

Tegendraads 
 
De grote charme van advent vind ik het tegendraadse karakter. Dat wil zeggen, ik noem datgene wat we 
doen tijdens advent ‘tegendraads’. Want kijk maar: het duister neemt toe en wat doen wij in de kerk? Juist, 
het licht laten groeien. Dwars tegen de verdrukking in. Elke adventszondag een kaars erbij. Totdat het kerst 
is, en dan doorbreken we het duister helemaal door een complete doorbraak van het licht.  
Dat ik advent charmant vind, is niet omdat ik zelf zo tegendraads van karakter ben. Integendeel, ik ben best 
behoorlijk meegaand. Maar tegen het (toenemende) duister is het hartstikke nodig dat we steeds meer licht 
ontsteken. Dat we het eenvoudig niet laten gebeuren dat het steeds donkerder wordt. Ik zie dat als een 
belangrijke kern van de christelijke boodschap. Kijk maar wat er wordt verhaald als Jezus is gestorven, het 
duister bij uitstek. Het dodenrijk is de plek waar de mens totaal afgesneden is van zijn God, waar elke 
lofzang is verstomd – zie de psalmen. Maar dan vervolgens wordt er verhaald dat er opstanding is, nieuw 
leven. Dat het niet het einde is, maar een nieuw begin. 
 
Tegendraads. Misschien is tegendruk ook een goed woord. Tegendruk tegen het gevoel dat je kan hebben, 
dat alles almaar slechter en minder wordt; de mensen steeds boosaardiger en dat er langzamerhand niemand 
meer te vertrouwen is. Tegendruk tegen het gevoel dat we een beroerde toekomst tegemoet gaan.  
Kent u het boek van Rutger Bregman: ‘De meeste mensen deugen’? Dat ik het las in de zomer (op vakantie 
konden we toch niet) schudde ik bij sommige beweringen wel even m’n hoofd: nou, nou, daar valt nog wel 
wat op af te dingen! En toch, en toch vond ik het uiteindelijk een goed boek. Omdat het een tegenwicht is 
tegen het gesomber en het gevoel dat het de verkeerde kant opgaat. Want daar kun je ook af en toe je hoofd 
bij schudden en je afvragen of daar niet op te dingen valt.  
Het boek is een verfrissend tegendraads geluid. Een ontzettend nodig tegenwicht tegen het gesomber dat 
het alsmaar minder wordt.  
 
In de kerk hebben we als liturgische kleur tijdens advent paars. Dat is de kleur van de inkeer. De kleur van 
bij jezelf naar binnen kijken en je afvragen hoe het in je binnenste zit. Dat is heel nuttig, om af en toe eens 
bij jezelf te rade te gaan en te onderzoeken wat er in je omgaat. Maar paars is ook de kleur van rouw en 
verdriet. Als we dan het tegendraadse van advent een beetje recht willen doen, zou het dan niet logischer 
zijn een lichte kleur van hoop en verwachting te hebben? Of kerkelijke kleuren in de vorm van een 
regenboog; ik ken collega’s met een regenboog-stola; u weet wel, die strook die op de albe of toga gedragen 
wordt. De regenboog, bij uitstek een teken van hoop en nieuw leven. Niet voor niets staat de regenboog aan 
de hemel nadat het water van de zondvloed weer van de aarde weggetrokken is. Er is weer nieuw leven! 
Waar wij de boel misschien verzieken en verzaken, komt er toch weer nieuw leven. Daar vermoeden we 
een kracht achter die we God zijn gaan noemen.  
 
Als we in deze tijd spreken over duisternis, dan denk je vanzelf ook aan de situatie rondom corona. Vooral 
de grote onzekerheid die dat oproept. Niemand weet hoe het verder gaat. En het blijft een ongrijpbaar iets, 
zo’n virus. Maar ook daar kunnen we een beetje tegendruk tegen geven. Yvonne Hol en ondergetekende 
proberen dat te doen door drie keer in de week een Twinkeling toe te sturen aan mensen van wie we het 
mailadres hebben. Een Twinkeling, dat is een tekst, een lied, een gedachte die je even op doet lichten. Die 
je even rechterop doet zitten. Die je even een Twinkeling bezorgd. We ontvangen graag teksten uit alle 
hoeken en gaten. Want heel veel mensen hebben van alles liggen wat een ander even kan doen opveren. Zo 
helpen we elkaar de duisternis door! Op naar het licht. Stuur uw bijdrage naar marius.braamse@gmail.com. 
Ook om u aan te melden als u de Twinkeling nog niet ontvangt.  
 
Ik wens u een goeie tijd toe en Gods nabijheid bij uw weg door het leven.  
Hartelijke groeten, ds. Marius Braamse 
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UIT  DE PASTORIE EN KERK  
 

We hebben een nieuwe predikant!  
Na de kerkdienst van 29 november jl. heeft de kerkenraad ds. Carina Kapteyn 
aan de leden/belangstellenden voorgesteld. De voordracht van de kerkenraad 
werd unaniem gesteund, zodat ds. Carina beroepen kan worden. Voordat dit een 
feit is, moeten vele papieren ingevuld en ondertekend worden; een zorgvuldige 
procedure doorspekt met democratische handelingen waarbij alle geledingen 
van de PKN betrokken worden. Dat maakt het beroepen van een predikant in 

de Protestantse Kerk tot een uitzonderlijk, maar bijzonder traject. Voor sommigen duurt het te 
lang, maar het geduld wordt uiteindelijk beloond! We zijn blij en dankbaar dat wij ds. Carina naar 
verwachting eind februari 2021 kunnen verbinden aan onze gemeente tijdens een feestelijke dienst. 
We hopen en vertrouwen op een goede samenwerking en wensen ds. Carina én haar gezin een 
goede tijd toe in onze gemeente, in onze mooie pastorie. 
Ik wil de beroepingscommissie bedanken voor haar inspanningen. Met veel enthousiasme en grote 
zorgvuldigheid is de commissie op zoek gegaan naar onze nieuwe predikant. Dat was geen 
gemakkelijke opgave in deze bijzondere tijd. Het is hen gelukt om binnen 3 maanden een kandidaat 
voor te dragen! Veel dank daarvoor! 
 
En ondertussen blijft het coronavirus ons leven bepalen en kunnen de maatregelen morgen weer 
anders zijn. Als samenleving hebben we allemaal de opgave om er voor te zorgen dat we het virus 
terugdringen. Dat vergt discipline en inzet. De kern is dat we onze keuzes moeten baseren op 
‘veiligheid’. Niet alleen kijkend naar onze eigen positie maar ook die van de mensen in onze 
omgeving. En daarbij niet de grenzen op te zoeken, maar deze te respecteren en in acht te nemen. 
Die verantwoordelijkheid moeten we allemaal nemen. 
 
Voor een aantal diensten is het helaas noodzakelijk dat u zich vooraf inschrijft . We moeten 
hiermee het bezoekersaantal registreren.  Wanneer en hoe de aanmelding moet, kunt u lezen op 
blz. 7 van dit blad en het staat iedere week in de Uitkomst, op onze Facebookpagina en de website. 
Uiteraard wordt dit ook afgekondigd in de zondagse viering. 
Deze tijd biedt ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Bepaalde ontwikkelingen komen zelfs in een 
stroomversnelling, zoals het opzetten van een streamingdienst. Onze kerkdienst kunt u hierdoor 
thuis online volgen. Gezien de bezoekersaantallen van 30 personen is dit een mooie mogelijkheid 
om toch betrokken te blijven bij het kerkelijk leven. 
Daarnaast wordt hard gewerkt aan een kerk-app, waarmee de plaatselijke gemeenten kunnen 
communiceren met de leden en belangstellenden. 
 
Heeft u zich ook aangemeld voor de ‘Twinkeling’: een e-mail met een mooie tekst of foto.  
“Nu de dagen kort zijn en het duister lang om ons heen is. Nu we bovendien onze ontmoetingen 
moeten beperken. Nu verzamelen we teksten om elkaar een twinkeling te bezorgen. Om iemand 
anders even op te beuren. Een twinkeling in de ogen te bezorgen, een twinkeling in ons binnenste. 
Om elkaar een hart onder de riem te steken. Dat het even wat lichter wordt ….” Wilt u de 
twinkeling ook ontvangen? Stuur een verzoekje aan Yvonne Hol: vompie13@gmail.com 
 
Op 14 oktober jl. heeft Fré Harmsen afscheid genomen als commissaris in het bestuur van de 
Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid in De Rijp (Jan Boon). 43 jaar heeft hij deze functie 
als vertegenwoordiger van de Protestantse Gemeente Graft-De Rijp met veel enthousiasme 
bekleed! Vanwege de bepalingen kon hij zich niet wederom kandidaat stellen. Ik heb de eer om 
Fré op te volgen. 
 
Tot slot wil ik de volgende bemoedigende woorden van onze classispredikant, ds. Peter Verhoeff, 
aan u doorgegeven: 
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Het jaar 2020 is een bewogen jaar geworden. In het voorjaar werden we opgeschrikt door COVID-
19, en dat heeft ook voor de kerk grote gevolgen gehad. Diensten konden geen doorgang meer 
vinden en vrijwel het gehele kerkelijk leven kwam tot stilstand. Later werden voorzichtig weer 
kerkdiensten mogelijk en herstelde het leven enigszins. Maar inmiddels zijn we getroffen door een 
tweede golf. Die heeft nieuwe beperkingen tot gevolg gehad, ook voor de kerk. 
Toch heeft de kerk de rug gerecht en zich dit jaar van haar meest krachtige kant laten zien. Als 
eerste: talloze gemeenten verzorgen inmiddels online vieringen en die vinden veel weerklank. 
Verder: gemeenteleden zoeken, vinden en bemoedigen elkaar op nieuwe manieren. En ten slotte: 
waar enigszins mogelijk wordt ook over de grens van de kerk heen gekeken om aan eenzaamheid 
en nood het hoofd te bieden. Coronatijd is ook een tijd om trots te zijn op de kerk. 
[…] 
Geloven is hoop hebben. Ondanks het gemis van veel dat vertrouwd is, ondanks zorg over schade 
voor samenleving en kerk houden wij ons aan de hoop vast. De hoop dat God ons en die ons lief 
zijn zal behoeden. De hoop dat dit virus zal overgaan. De hoop ook dat het leven en de kerk zullen 
herstellen. Van die hoop gaat een enorme troost uit. 
Van harte wil ik u als kerkenraden en gemeenten daarmee bemoedigen. Juist nu. Houd vol en houd 
moed. Troost elkaar, en biedt elkaar uitzicht. En vooral: blijf geloven. Want wie in God gelooft 
mag hoop hebben. Laten we elkaar daarom vasthouden in het vertrouwen dat de goede God zijn 
schepping niet vergeet. 
 
Pas goed op uzelf en elkaar! Blijf gezond! 
 
Met vriendelijke groet, 
Fred de Wildt (voorzitter) 
 
 
 

WEL EN WEE 
  
In memoriam 

� �Op 17 oktober jl. is op de gezegende leeftijd van 103 jaar overleden mevrouw Willemijntje 
Wezel- van der Meer, oftewel tante Mien zoals ze door iedereen werd genoemd.  
Tante Mien werd geboren in de Starnmeer en ging na haar huwelijk met haar man Kees wonen op 
De Woude. Zij heeft jaren in het kleine kerkje van De Woude de zondagsschool geleid. Met name 
het kerstverhaal kon ze met verve en humor voorlezen en zit nog bij veel mensen in het geheugen. 
Zeven jaar geleden verhuisde tante Mien naar de Mieuwijdt. Ze was een vrouw met humor en 
doorzettingsvermogen. Een paar maanden geleden was ze nog aan het klaverjassen. Je moet niet 
zeuren, zei ze altijd, dan komen de mensen niet meer bij je. De familie, neven en nichten kwamen 
dan ook graag bij haar op bezoek. Ze werd door de bezoekgroep van Oost- en West-Graftdijk ook 
regelmatig bezocht. Tante Mien zal worden gemist. 
 

� �Op zondag 25 oktober jl. is op 89 jarige leeftijd  overleden Rinske ter Beek-Groothof (Reny).   
Reny was van jongs af aan een trouw en actief lid van onze gemeente. Zij zat onder meer bij de 
Hervormde Vrouwengroep, hielp mee met haar man Dirk bij de zondagschool, zat bij het 
toenmalige Interkerkelijk Dameskoor en later bij het Gemengd Kerkkoor Graftdijk. Ook was zij 
heel lang vrijwilliger in de Grote Kerk waar ze deel uitmaakte van de schoonmaakploeg en draaide 
ze mee met de kostersdiensten. Ook heeft ze voor de jaarlijkse bazaar van de Vrouwengroep 
destijds ongelooflijk veel sokken, onderzetters, knuffels en shawls gebreid. Recentelijk breidde ze 
veel voor de kerstmarkt en honderden mutsjes voor baby’s in Afrika. Haar handen stonden nooit 
stil. Zaterdag 31 oktober was in de Grote Kerk de afscheidsdienst o.l.v. ds. Marius Braamse en is 
Reny naast de kerk bij haar man Dirk begraven. Door haar overlijden wordt een trouw lid van de 
gemeente gemist maar zullen de herinneringen aan haar voortleven. 
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� �Op zaterdag 31 oktober jl. is op 92 jarige leeftijd overleden Anna Susanna Schipper-Jacobs 
(Annie) uit Graft, weduwe sinds 1985 van Jan Schipper. Annie heeft de afgelopen jaren allerlei 
ziektes gehad en was daardoor vaak aan huis gekluisterd. Maar steeds leek ze de tegenslagen te 
overwinnen. Als ze kon kwam ze graag naar een van de kerkdiensten, het liefst op eigen 
gelegenheid, maar toen dat niet meer ging belde ze iemand die autodienst had, al vond ze het lastig 
om te vragen. Het was een plezier om Annie te halen en te brengen of op bezoek te gaan, want 
ondanks haar hoge leeftijd, liet het geheugen haar niet in de steek en was ze altijd belangstellend 
naar anderen. Ook bezocht ze regelmatig de koffie-inloop ochtenden bij Wim en Elly in de 
Morgenstraat. Namens de bezoekgroep Graft-De Rijp werd Annie regelmatig bezocht door Adri 
van der Kamp. De laatste weken ging haar gezondheid hard achteruit waardoor ze opgenomen 
moest worden in het Hospice Thuis van Leeghwater in Middenbeemster, alwaar ze na zes dagen 
vredig is ingeslapen. Ook in Annie verliezen wij een trouw gemeentelid en we zullen haar altijd 
blijven herinneren. 
 

Boven de rouwadvertentie van Annie Schipper stonden twee coupletten van een gedicht van 
Margreet van Hoorn 

  
Zeg eens wat woorden die lijden verzachten, 

herken in de ander een gaaf evenbeeld 
van dat wat er leeft in je eigen gevoelens 
en die je verrassend met anderen deelt. 

 
Zeg eens een woord dat een ander wil horen, 

ook jij wilt begrip om te zijn die je bent, 
zeg daarom in plaats van iets hards iets van waarde, 

gewoon in de vorm van een klein compliment. 
 

  
Wel en wee 
Anne Duijkers moest een oogoperatie ondergaan. Het gaat gelukkig redelijk al is het 
probleem niet helemaal verholpen. 
Voor Yvonne Hol was het even schrikken, want er moest een plekje op de rug 
worden verwijderd. Gelukkig is alles goed verlopen. 
We denken aan Bert Udink en wensen hem sterkte nu zijn conditie verder lijkt af te nemen.  
Ook willen we Wilma van Iwaarden vanaf deze plaats veel moed en sterkte  toewensen. 
Wijna Pronk heeft een nieuwe knie gekregen en ze revalideert voorspoedig. Zo kan ze weer op 
krachten komen voor de operatie aan haar andere knie. 
We denken ook aan Ans de Jonge en wensen haar sterkte met fysieke klachten, want het is lastig 
om daarmee om te gaan wanneer je alleen bent.  
Tot slot zijn wij met Els Jonker (en Henry) heel blij met de laatste goede berichten! 
 
Onze gedachten gaan ook uit naar hen die hier liever niet worden genoemd, maar die wel met 
ziekte, eenzaamheid door coronabeperkingen, verdriet en ongemak te kampen hebben.  
Wij wensen hen het beste toe.  
 
Doorgeven wel en wee 
Mocht u er prijs op stellen om in Het Kontakt te worden genoemd, of weet u iemand die 
opgenoemd zou willen worden bij ziekte en zeer, wilt u dat dan aan ons doorgeven? 
 
Wanneer u een bezoek zou willen van ds. Marius Braamse of een van de mensen van de 
bezoekgroep, neem dan gerust contact op, de betreffende telefoonnummers staan vermeld op de 
laatste bladzijde van dit kerkblad. 
 

De redactie 
�
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BIJZONDERE DIENSTEN in de GROTE KERK 
 
Kerstsamenzijn zondag 20 december 2020 (aanvang 10 uur) 
Normaal gesproken zou dit de jaarlijkse oecumenische Kerstsamenzangdienst zijn van de Raad 
van Kerken, maar tegenwoordig is door corona niets meer ‘normaal’ en hebben we er geen 
KerstsamenZang maar KerstsamenZijn  van gemaakt, want er mag in een dienst (nog) niet door 
alle aanwezigen worden gezongen, maar wel door een klein gezelschap of een solist.  
De muzikale medewerking zal worden verleend door Gerard Jan Slegt (orgel 
en zang) samen met sopraan Sonja Kuiper. Verder kunt u luisteren naar 
gedichten, evangelielezing en een kerstverhaal geschreven door ons aller 
bekende Rijper: Cor Booij. Hij schreef in 1998 voor de Uitkomst ‘Een Rijper 
kerstverhaal’. Het verhaal speelt zich af vlak na de oorlog en gaat over het 
jongetje Teun en de kerkklokken van de katholieke en protestantse kerk in De 
Rijp. Het thema van de Kerstsamenzijn is: ‘Kerstklokken luiden’.   
Het kerstsamenzijn wordt live uitgezonden via YouTube: kerkvideo Graft De Rijp  
 
Kerstnachtdienst donderdag 24 december 2020 (aanvang 20 uur) 
In deze kerstnachtdienst gaat ds. Liesbeth Baars voor. Muzikale medewerking wordt verleend door 
een vijftal voorzangers uit de gemeente onder begeleiding van Gerard Jan op het orgel. 
De dienst wordt live uitgezonden via YouTube: kerkvideo Graft De Rijp  
 
1e Kerstdag vrijdag 25 december 2020 (aanvang 10 uur) 
Op 1e Kerstdag zijn we er al jaar en dag aan gewend dat het Gemengd Kerkkoor Graftdijk 
medewerking verleend. Dat mag helaas deze keer niet vanwege de coronapandemie. Daarom 
zullen ook deze morgen slechts vijf voorzangers vanuit de gemeente de dienst muzikaal opluisteren 
samen met organist Gerard Jan Slegt. Voorganger is ds. Jan van den Dorpel uit De Rijp. De dienst 
wordt live uitgezonden via YouTube: kerkvideo Graft De Rijp  
 
Nieuwjaarsdienst zondag 3 januari 2021 (aanvang 10 uur) 
Op het moment van schrijven is er nog geen duidelijkheid of we deze ochtend mogen beginnen 
met een traditioneel glaasje glühwein om elkaar, voorafgaand aan de dienst, op deze wijze een 
goed nieuwjaar toe te wensen, met na afloop oliebollen. Dus nog even onder voorbehoud! 
Voorganger deze morgen is wederom ds. Jan van den Dorpel. 
 
Gebedsdienst Raad van Kerken zondag 26 januari 2021 (aanvang 10 uur) 
De oecumenische gebedsdienst in de week van de eenheid wordt, vanwege de ruimte, in de Grote 
Kerk gehouden. Ook dan zal een koor nog niet mogen zingen en worden de liederen weer door 
vijf voorzangers vertolkt. De dienst wordt namens de Raad van Kerken geleid door Padre Luís 
Weel. 
 
 
 
Aanmelding bijzondere diensten (onder voorbehoud): 
 
Lees vooral de wekelijkse Raadhuisjes in de Uitkomst, hierin staat de actuele situatie voor het al 
dan niet moeten aanmelden om een dienst bij te kunnen wonen. Indien nodig, kunt u zich in de 
week voorafgaand aan de dienst per mail aanmelden via: aanmeldinggdr@gmail.com 
 
Mocht u voor een dienst niet geplaatst worden, dan kunt u deze ook live volgen op YouTube: 
kerkvideo Graft De Rijp. De uitgezonden diensten zijn nog een week na opname terug te zien. 
 
Kerstmis live is op afstand ook dichtbij!  
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BEDANKT 

 
De mensen die om ons heen staan 

in ons verdriet 
en ons de kracht geven om door te gaan 

na het overlijden van onze 
Dick 

En de velen bloemen, kaarten en telefoontjes, 
daar willen wij u heel erg voor bedanken. 

Familie de Valk 
 

 
 
 
 
 
 

KERKDIENSTEN IN DE MIEUWIJDT 
 
 
Sinds 6 maart van dit jaar zijn er geen kerkdiensten meer gehouden in 
De Mieuwijdt. Op 13 maart ging de lockdown in. Maar toen de 
maatregelen versoepeld werden, konden er nog steeds geen kerkdiensten 
gehouden worden, vanwege ruimtegebrek. Het zaaltje Meeuwzicht, waar 
de kerkdiensten altijd gehouden werden, voldeed niet meer, omdat het daar onmogelijk is om op 
anderhalve meter afstand van elkaar te zitten met het aantal kerkgangers dat we gewend zijn. 
Bovendien zou er niet gezongen mogen worden. De grote zaal Wijdtzicht was sinds de lockdown 
voor de helft in gebruik als huiskamer, want ook de huiskamers hadden te maken met 
ruimtegebrek.  
 
Ik heb me ervoor ingezet om in ieder geval een kerkelijke Kerstviering te kunnen houden. De 
datum was al vastgelegd en iedereen stond in de startblokken, tot de leiding van de Mieuwijdt, na 
rijp beraad, besloot om er toch maar van af te zien, vanwege de inmiddels weer aangescherpte 
maatregelen.  
Bovendien is er op dit moment een interne verbouwing aan de gang om meer en ruimere 
huiskamers te realiseren. Het was ook nog onzeker of die verbouwing voor de vastgestelde datum 
helemaal klaar zou zijn, maar het belangrijkste argument was de kans op besmetting met het 
gevreesde coronavirus. De Mieuwijdt heeft tot nu toe het virus buiten de deur weten te houden en 
dat is een hele prestatie. Laten we daar dankbaar voor zijn. Er komt waarschijnlijk wel een 
mogelijkheid om op een groot scherm, via internet, een Kerstdienst mee te maken. 

 
Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest toe en een gezond 2021. 
 
Marianne IJspeert 
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ÉÉN STER 

 
 
Eén Ster, 
maakt de lucht minder dreigend, 
Eén kaars, 
maakt de nacht minder zwart, 
Eén stem, 
maakt de dag minder stil, 
Eén vonk, 
kan begin van nieuw vuur zijn,  
Eén noot, 
het begin van een lied, 
Eén Kind, 
het begin van een toekomst, 
Eén wens, 
het begin van een jaar! 
 
        Jacqueline Roelofs – van der Linden 

 
 
 

 
TERUGBLIK KERKDIENST 

 
Vanaf 1 juli 2020 mochten wij weer bezoekers toelaten  tijdens de kerkdiensten maar alles volgens 
de richtlijnen van het R.I.V.M. en de landelijke kerk, alles met een beperkt aantal bezoekers, maar 
het was fijn om weer met de gemeente samen te komen ondanks alle restricties die wij in acht 
moesten nemen zoals bijvoorbeeld wel zingen / niet zingen. 
 
Speciaal was de dienst van zondag 18 oktober waarin Ds. Henk van Olst 
herdacht dat het dit jaar 50 jaar geleden is dat hij als predikant werd 
bevestigd. Het was jammer dat er niet meer genodigden mochten komen 
om dit heugelijk feit met hem mee te vieren, maar wij kijken terug op een 
fijne, dankbare ochtend en wensen Henk en Atie nog vele mooie jaren toe 
in ons midden.  
 
De kerkenraad 
 
 

 
 

IN  DE PASTORIE 
 

 
Gebruik Pastorie 

Wil iedereen die gebruik wil maken van de Pastorie dit aan mij doorgeven? 

Vriendelijke groet: Tineke Blaauw  
0299 – 672004 of fam.a.blaauw@gmail.com 
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                                BEROEPINGSCOMMISSIE 
 
 

De spannende uitdaging om een geschikte predikant te vinden voor onze gemeente, is alweer 
afgesloten! Er is namelijk een nieuwe predikant voor gemeente Graft – De Rijp gevonden. Dat het 
na het plaatsen van de advertentie en de profielschets half september zo vlot zou gaan, hadden we 
niet verwacht. Iemand zei: het aantal reacties op de sollicitatie is niet zo spannend, je hebt er maar 
één nodig. En die ene was er: ds. Carina Kapteyn!  
Na enkele fijne gesprekken met de beroepingscommissie en vervolgens de kerkenraad, is er 
unaniem besloten om ds. Carina aan de gemeente voor te dragen. Dit vond plaats afgelopen zondag 
29 november. 
Na een introductie van voorzitter Fred de Wildt, een procedureverslag van de beroepings-
commissie door Piet Hein Dieben en een voordracht over de te beroepen predikant door Kees Oud, 
mochten de gemeenteleden stemmen. Zoals verwacht had niemand bezwaar en werd Carina 
Kapteyn bij terugkomst in de kerk met applaus en bloemen ontvangen. Tot slot kreeg Carina het 
woord en ze stelde zichzelf en haar gezin aan de gemeente voor. De beroepingscommissie is vol 
vertrouwen dat wij met Carina in ons midden een warme en enthousiaste persoonlijkheid zullen 
hebben, die in onze gemêleerde gemeente voor iedereen zal openstaan.  
Het is de bedoeling dat het predikantsgezin eind februari in de pastorie zal gaan wonen. In het 
volgende Kontakt, wat begin februari uitkomt, zult u meer bijzonderheden lezen over onze nieuwe 
dominee en over de intrededienst.  
 
Onze taak als beroepingscommissie zit erop, we vonden het een eer om te mogen doen. 
 
Piet Hein Dieben, Kees Oud , Désirée Hofman , Stefan Bommer, Trijnie de Rooij 
 
 
 
                                                                 GROET 
 
 
Beste gemeenteleden 
 
Even een levensteken vanuit Heerhugowaard. 
Regelmatig hebben wij de kerkdiensten bijgewoond in De Rijp en West-Graftdijk. 
Wij mogen terugzien op een fijne tijd! Leuke contacten gelegd met deze en gene en we voelden 
ons thuis bij jullie. Dit zullen we niet gauw vergeten. 
Al in februari zijn wij verhuisd van Zuidschermer naar Heerhugowaard. 50 jaar hebben we met 
heel veel plezier in Zuidschermer gewoond, maar hebben het nu ook erg naar de zin in ons 
appartement. Van harte welkom! 
 
Ons adres: Tjaarlingermeer 148, 1705 CK Heerhugowaard,  
                  tel.nr. 072 – 5044374.  
 
PS: Wij kerken nu in de Ontmoetingskerk bij Niels! Hoe is het mogelijk hè? 
 
Lieve groet van Bauke en Heleen Schaafsma 
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                                           GEMENGD KERKKOOR GRAFTDIJK 

 
 
 
In memoriam: Reny ter Beek 
 
Twee dagen voor haar 89ste verjaardag op 4 oktober werd Reny getroffen door een hersenbloeding. 
Helaas was de situatie zo slecht dat er niets meer voor haar gedaan kon worden. Reny heeft de 
laatste dagen in haar eigen vertrouwde huis doorgebracht, waar ze in het bijzijn van de kinderen 
op 25 oktober 2020 rustig is ingeslapen. 
Reny is 10 jaar lang lid van ons koor geweest. Nadat het Interkerkelijk Dameskoor o.l.v. Wil Bark   
was gestopt, is Reny met enkele andere dames bij het Gemengd Kerkkoor gekomen. Reny zong 
sopraan en ze was een ontzettend trouw koorlid. Op donderdag 12 maart is het achteraf haar laatste 
repetitie geweest, want daarna kwamen de coronabeperkingen en mochten we niet meer bij elkaar 
komen. Reny vertelde regelmatig tijdens de belronde, hoezeer ze de wekelijkse koorrepetities 
miste. Wanneer wij straks weer mogen zingen, zal zij door ons worden gemist. 
 
 
 

Helaas krijgen de koren nog geen groen licht om bij elkaar te komen. Het is voor ons allemaal nog 
steeds onwerkelijk, want wij missen het samenzijn heel erg. Het enige wat we kunnen doen is om 
met een zekere regelmaat telefonisch contact met elkaar te onderhouden.  
Zo weten we dan ook dat het wel en wee onder de koorleden nogal wisselt: er zijn mooie berichten 
maar er zijn ook enkelen die helaas vaker voor een doktersbezoek moeten dan hun lief is: 
‘We noemen geen namen, maar....’ 
We wensen hen in ieder geval sterkte en uitzicht op betere tijden. 
 
Met een vaccin als stip aan de horizon, gaan we hoopvol de kerst en een nieuw (coronavrij) jaar 
tegemoet. Laten we er maar wat moois van maken! 
 
Hartelijke groeten namens het bestuur:  
Trijnie de Rooij (voorzitter)    
 
 
 
 
 
 
 

KERKWACHTEN GROTE KERK DE RIJP 
 
De kerkwachten hebben ondanks het rondgaande coronavirus toch nog de kerk opengesteld voor 
de bezoekers van ons dorp en wel van 1 juli t/m 20 september, dit alles onder de richtlijnen van 
het R.I.V.M. en de Gemeente Alkmaar. 
Ondanks de kortere periode dat wij open zijn geweest, hebben wij toch nog ruim 2.400 bezoekers 
zonder problemen mogen ontvangen. Het jaar 2020 is voor ons allemaal een zeer moeilijk jaar 
geweest en laten wij hopen en bidden dat 2021 een beter jaar mag worden. 
 
Namens alle kerkwachten wensen wij iedereen een goede, vredige kerstperiode toe en een fijne 
jaarwisseling. 
 
Wim Timmerman 
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KERSTWENS: LUISTER NAAR ME 

 
 

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij 

adviezen te geven, dan doe je niet wat ik je vraag. Als ik je 

vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen 

waarom ik iets niet zo moet voelen als ik het voel, dan neem 

je mijn gevoelens niet serieus. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt 

dat jij iets moet doen om mijn probleem op te lossen, dan laat je mij in de steek 

hoe vreemd het ook mag lijken. Misschien is dat de reden waarom sommige 

mensen bidden omdat God niets terug zegt en hij geen adviezen geeft of probeert 

om de dingen te regelen. Hij luistert alleen maar en vertrouwt erop dat je er zelf 

wel uitkomt. Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me en probeer me te 

begrijpen. En als je wilt praten, wacht dan even en ik beloof je dat ik op mijn 

beurt naar jou zal luisteren.  

   Leo Buscaglia 

 

 

 

 

 
OPROEP VOORZANGERS 

 
Omdat de gemeentezang in de kerk vanwege de geldende coronaregels nu niet mag, zijn er iedere 
zondag 5 voorzangers die de zang verzorgen. De groep van vijf varieert wekelijks en is 
samengesteld uit gemeenteleden die al dan niet ervaring met koorzang hebben. Het belangrijkste 
is dat je kunt zingen! Bij voldoende zangers, sta je ongeveer om de drie weken op het rooster. De 
dienstdoende dominee stuurt steeds tijdig de liturgie door en de te zingen liederen worden met 
muzieknoten aan de voorzangers gemaild. Drie kwartier voor aanvang van de dienst komen de vijf 
zangers bij elkaar om de liederen door te zingen onder begeleiding van het orgel.  
Zodra de gemeentezang weer mag, dan stoppen we weer met de voorzangers. 
 
Lijkt het je leuk om ook mee te doen, dan kan je dat aan mij doorgeven: 
 
trijniederooij@quicknet.nl  of  06-42492997 
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TWINKELING 
 

 
 

 
Drie maal keer per week kunt u een ‘Twinkeling’ ontvangen: een e-mail met een mooie tekst, 
gedicht of foto. Nog leuker wordt het als veel mensen iets insturen om rond te sturen als 
Twinkeling. Veel mensen hebben van alles liggen in laatjes, op dressoir, in brievenstandaards. Van 
die korte teksten die bewaard worden voor ooit, als het eens moeilijk wordt in het leven en een 
lichtpuntje meer dan welkom is. Vaak is er ook een verhaal bij, zo van: ik kwam het daar-en-daar 
in die-en-die situatie tegen. Misschien mag dat ook gedeeld worden in een Twinkeling: anoniem 
of met naam en toenaam. Stuur het naar marius.braamse@gmail.com .  
 
Dit is een initiatief van de Protestantse Gemeente Graft De Rijp. Yvonne Hol verzorgt de lay-out 
en uitwerking; zij verzendt de Twinkeling en beheert de e-mailadressen. Ds. Marius Braamse 
verzorgt het inhoudelijke deel. Dus wilt u zelf een bijdrage aanleveren? Graag! 
Doe dat via email: marius.braamse@gmail.com.  
Teksten kunnen gedichten zijn, stukjes proza maar ook liedteksten van allerlei herkomst.  
Ook zelfgeschreven teksten zijn welkom.  
 
Aanmelden of afmelden voor de Twinkeling via vompie13@gmail.com. Uw emailadres wordt 
alleen gebruikt voor de Twinkeling en na beëindiging van dit initiatief weer vernietigd. Uw 
mailadres blijft verborgen voor andere ontvangers (bcc). Uiteraard maken we geen onderscheid 
naar wel of niet lid zijn van een kerk. De Twinkeling verschijnt in principe op dinsdag, vrijdag en 
zondag. We gaan door totdat het aanleveren van teksten is opgedroogd. 
 
Iedereen kan zich opgeven om 3x per week een ‘Twinkeling’ per mail te ontvangen. 
Stuur een verzoekje aan Yvonne Hol (vompie13@gmail.com) 
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HET MOOISTE GEDICHT VOLGENS…….  Thea de Wildt  

 
 
Ken je mij   -    Trijntje Oosterhuis 
 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 

Ogen die door de zon heen kijken 
Zoekend naar de plek waar ik woon 
Ben jij beeldspraak voor iemand 
die aardig is, of onmetelijk ver, 
die niet staat en niet valt 
en niet voelt als ik, 
niet koud en hooghartig 

Hier is de plek waar ik woon 
Een stoel op het water, 
een raam waarlangs het opklarend weer 
Of het vallende duister voorbij vaart 
Heb je geroepen? Hier ben ik 

Ik zou een woord willen spreken 
Dat waar en van mij is 
Dat draagt wie ik ben, 
dat het houdt 
Ik zou een woord willen spreken 
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt  

en zegt 
Ik ben jouw zuiverste zelf, 
vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben 

Ben jij de enige voor wiens ogen 
Niets is verborgen van mijn naaktheid 
Kan jij het hebben, 
als niemand anders, 
Dat ik geen licht geef, niet warm ben, 
dat ik niet mooi ben, niet veel 
Dat geen bron ontspringt 
in mijn diepte 
Dat ik alleen dit gezicht heb, 
geen ander. 
Ben ik door jou, zonder schaamte, 
gezien, genomen, 
door niemand minder? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 

Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 

 

 
 
 
 
 
Volgende keer:  Het mooiste gedicht volgens…..  Rinske Wijbenga 
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KIJKDOOS KERSTSTAL 
 

Voor onze jongeren: 
Kleuren, knippen, plakken: zo maak je je eigen kijkdoos kerststal in een lege schoenendoos! 
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KERSTVERHAAL: EEN WITTE KERST 

 
Er was eens een man die het Kerstfeest grondig wilde vieren.  
Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de rode papieren slingers die 
daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing hij een van die rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, 
maar naderhand nog erg meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang, over drie 
winkels verdeeld, in de rij gestaan maar het zag er dan ook goed uit.  
 

Naast elk bord stak hij tenslotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos koopt, 
en klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en 
kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden 
aangekeken, kwamen bedremmeld binnen. Nee maar, zeiden ze, dat had je niet moeten 
doen. Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken elkaar warm 
aan. En nu gaan we niet alleen smullen, zei de man, we moeten ook beseffen wat er nu 

eigenlijk gebeurd is. En hij las voor hoe Maria en Jozef herbergen afliepen, maar nergens was er 
plaats. Maar het kind werd tenslotte toch geboren, zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, 
want nu mocht het, al was er dan veel ellende in de wereld. 
 
Kijk, zei de man, dat is nu kerstvieren en zo hoort het eigenlijk. En daarin had hij gelijk. En zij 
verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het was ook tweeduizend 
jaar geleden moet je bedenken, zoiets kwam nu niet meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. 
De man legde de banketstaaf die hij juist naar zijn mond bracht, verstoord weer op zijn bord. 
Dit is nu vervelend, zei hij, er is ook altijd wat. Hij knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van 
zijn knie en slofte naar de voordeur. 
Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. 
Hij vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte Kerst, 
dat heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. 
 
De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen werd de een door een grote drift 
bevangen. Uitgerekend op kerstmis, zijn er geen andere avonden en sloeg de deur hard achter zich 
dicht. Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en de tulband smaakte hem 
niet. Ik ga nog eens kijken zei hij, er is iets gebeurd maar ik weet niet wat. Hij liep terug naar de 
stoep en keek in de dwarrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met 
een jonge vrouw naast zich, die zwanger was. 
Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien. Die twee leken wel 
in de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals gezegd, een witte Kerst. 
 
Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen. Zeg maar even 
niets, zei hij, de wind is wat schraal, het gaat wel weer over. En dat was ook zo, men moet zich over 
die dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel prettig Kerstfeest, het was in jaren niet zo 
echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het Kind werd opnieuw in een schuur 
geboren. 
 
Godfried Bomans 
  
�
�
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OPERATIE SCHOENENDOOS  2020 

 
 

Op woensdag 2 december kan ik 24 gevulde schoenendozen en 2 grote zakken 
met knuffels naar Purmerend brengen. Daar vandaan gaan ze naar diverse 
verwerkingscentra in Nederland en België waar de dozen klaargemaakt 
worden voor transport naar Malawi, Sierra Leone, Togo, Moldavië, Roemenië, 
Oekraïne en naar vluchtelingenkampen in Griekenland.  
Bij de dozen is �  90,00 aan donaties gedaan voor transportkosten en 
rechtstreeks is er door de deelnemers  �  45,00 overgemaakt. De diaconie van 
de kerk zal ook nog een gift overmaken voor de transportkosten. 

 
Alle deelnemers hartelijk bedankt voor het meedoen aan deze mooie actie en ook de Doopsgezinde 
gemeente in De Rijp die een aantal dozen heeft ingeleverd.  
Met jullie deelname geven wij een aantal kansarme kinderen weer een blij gevoel. 
 
Wim Timmerman 
 
 
 
 
 

ROMMELMARKT  
 
  
Mededeling: Er worden voorlopig GEEN spullen meer opgehaald! 

 
Omdat we pas volgend jaar (hopelijk) de volgende rommelmarkt gaan houden, 
worden er voorlopig geen spullen opgehaald, want we hebben simpelweg te weinig 
ruimte om alles te bewaren. Ook worden de spullen er, na ruim een jaar in de 
schuur, niet beter op. 
 

Met de corona-situatie op dit moment is het jammer genoeg niet mogelijk om een 
kerstrommelmarkt te houden. Dus de kerstartikelen blijven nog maar een jaartje 
langer op de kerkzolder in West liggen. Toch heeft Ans Oud ondertussen mooie oude 
kerstballen op Marktplaats verkocht voor �  40,-- en is de eerste ‘buit’ voor de 
kerstmarkt al binnen. 

 
Verder wordt er ook niet stilgezeten, want Eddy de Rooij heeft sinds juni 2020 al voor ruim � 1.000 
aan boeken verkocht en Peter van den Heuvel voor � 180 aan opgeknapte fietsen en andere spullen 
die hij voor het huis te koop had gezet. Hartstikke mooi die voorverkoop! 
 
Namens het rommelmarktcomité:  
Nanni Duijkers   06-45530070 
Trijnie de Rooij 06-42492997 
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ZEGELS  SPAREN  PLUSPAKKET   

 
Mede -christenen, -dorpsgenoten, -buurtgenoten ! 
 
Evenals vorige jaren voert de Plusmarkt rond Kerstmis de spaaractie voor het gratis Plus-
boodschappen pakket. Ook dit jaar zullen velen van ons weer zegeltjes ontvangen en deze gebruiken 
voor blije gezichten in eigen omgeving. Maar ook deze keer zullen of kunnen velen van ons zegeltjes 
ontvangen waar men niet direct nog weer bestemming voor weet. 
 
Dus net als vorige jaren willen wij u daar graag een helpende hand bij bieden:  
alle zegels, welke u niet gebruikt, voegen wij samen tot volle spaarkaarten en wisselen die in voor 
echte PLUS Boodschappen-pakketten. Deze pakketten zijn in eerste instantie bestemd voor 
medeburgers jong of oud uit onze directe omgeving, die (zeker in deze corona-tijd van ontslagen, 
gedwongen sluitingen, faillissementen) wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De pakketten 
die daarna nog geen bestemming hebben, brengen we naar de Voedselbank in Purmerend, waar ze 
weer met open armen zullen worden ontvangen. 
 

De zegeltjesactie bij de Plusmarkt loopt  
tot en met zaterdag 30 januari 2021 

 
Al uw niet-gebruikte zegeltjes voor  het boodschappenpakket van de Plusmarkt kunt u in een doos 
in een van de kerken in De Rijp achterlaten. Wij voegen ze samen tot volle spaarkaarten. De zo 
gespaarde gratis pakketten worden vervolgens geschonken aan medeburgers, die zo’n extra 
steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. 
 
U kunt uw zegeltjes ook t/m 2 februari 2021 deponeren in de brievenbussen van:  
* Pastorie Protestantse Gemeente  - Keizerbuurt 2, De Rijp 
* Pastorie R.K. Parochie                - Rechtestraat 162, De Rijp                                     
* Paul & Els Nooij                         - De Vleet 54, Graft      
 
Doet u weer mee? Bij voorbaat dank!!   
 
Vriendelijke groet en blijf zo veel mogelijk gezond!    
Paul Nooij.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
    Vrijwillige bijdrage kerkblad Het Kontakt   
 
    Heeft u dit jaar nog geen (vrijwillige) bijdrage voor Het Kontakt  
    overgemaakt, dan kan dat nog snel even voor het einde van het jaar! 
  
     Rekeningnummer NL 45 RABO 03737 37432  
     t.n.v. Kerkblad Prot. Gem. Graft-De Rijp 
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EINDEJAARSCOLLECTE 2020  

 
 
Het goede leven – leven in het perspectief van Gods en elkaars licht 
 
Wat is het goede leven? Het wordt al snel geassocieerd met welvaart, mindfulness en je fijn voelen. 
In de kerk en als christenen geloven we dat het goede leven alles te maken heeft met de bron die we 
liefde of God noemen. Liefde maakt het leven goed! Liefde verlicht ons leven - met al zijn vreugde 
en verdriet. 
 
Juist in deze tijden hebben we elkaars liefde en begrip nodig. Dát alles geeft zin aan ons bestaan en 
maakt ons leven goed. Als kerk mogen we leven in dit perspectief van Gods licht en daarvan 
getuigen. We hopen dat het doorklinkt in onze activiteiten en ons inspireert om onze 
verantwoordelijkheid voor elkaar, en de mensen om ons heen, dichtbij en ver weg, op ons te nemen. 
 
Ook in het komende jaar zijn er voor jong en oud allerlei activiteiten in onze gemeente: erediensten, 
gespreksgroepen, maaltijden, pastoraat, diaconaat en catechese. Activiteiten die toerusten, 
inspireren en bemoedigen tot navolging van Christus. We hopen ook weer snel een nieuwe predikant 
in ons midden te begroeten om ons te helpen, inspireren, een luisterend oor te geven en alles wat 
ons leven verlicht. Dankzij uw financiële bijdrage kunnen we dit doen. Daarom vragen we u aan het 
einde van het jaar om een extra gift. 
Werkt u met ons mee om volgend jaar op de ingeslagen weg verder te gaan? 
 
Wij hopen dan ook dat u ons financieel blijft ondersteunen, zowel leden als 
belangstellenden, om samen een bloeiende gemeenschap te vormen. Als u een 
bedrag overboekt, wilt u dat doen naar NL76 RABO 0356 9556 80 met vermelding 
van ‘Eindejaarscollecte 2020’ 
 
Namens de Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Graft en De Rijp 
Wout Hofman, penningmeester (wouthofman@quicknet.nl). 
 ’ 
 
 
 
 

BIJDRAGEN EN GIFTEN 
 

 
Kerkrentmeesters 
De stand van zaken tot en met september 2020: 
 
Vrijwillige bijdragen   �   8.502,50 
Bijdrage solidariteitskas     �   1.210,00 
Gift        �        80,00 
 
Het Kontakt 
Voor ons kerkblad Het Kontakt zijn de onderstaande giften binnengekomen:    
2 x �  10,--   /   4 x �  15,--  /  2 x �  25,--   
Een totaalbedrag van �  130,-- waarvoor hartelijk dank! 
 

 
Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage! Mede door uw giften kan het kerkelijk werk in onze 
gemeente worden voorgezet. 
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VERANDERING   PERSOONSGEGEVENS 

 
Gaarne inleveren bij de scriba: Wim Timmerman, Morgenstraat 6, 1483 TE De Rijp 

Naam: …………....................................…………………….......................................................m/v  

Geboortedatum: .………..……………………………………………………………..……………. 

Verhuisd van: ......………..…………………………………………………………….………......... 

              naar: ………….….….................................……………………………………………........ 

Overleden op: ...…………………….….…...............................…….................................................. 

Geboorte zoon/dochter: ………………................……….……………………  op: ……………….. 

Getrouwd met:  ……………………......….……………………………….…... op: ……......……… 

Vertrokken uit de gemeente naar: ……..………..........…….………………….. per: …….…......…. 

Opmerkingen: …..……………….........................................................................…….……………. 

 
 
  
 

KERKBLAD DIGITAAL ONTVANGEN 
 

Mocht u Het Kontakt liever digitaal ontvangen in plaats van een papieren uitgave, dan kunt u dat 
doorgeven aan: trijniederooij@quicknet.nl 
 
 
 
  
 

VERVOER  VAN  EN  NAAR  KERKDIENSTEN 
 
Wanneer u graag een kerkdienst wilt bezoeken maar niet over vervoer beschikt, kunt u te allen tijde 
één van de onderstaande personen bellen: 

Graft-De Rijp: Wim Timmerman  0299-673739 
 Graft-De Rijp: Piet Ott       0299-673882  

         Graft-De Rijp: Rita Willig    0299-671389  
         West-Graftdijk:   Peter v.d. Heuvel  075-6411464   

Oost-Graftdijk:     Eddy de Rooij       075-6411216 
 
 
 
 
 

AGENDA 
 
 
Vr.   4 dec.     In verband met corona: nog GEEN koffie-inloop in de Morgenstraat 
Di.   5 jan. 10.00 uur Redactievergadering bij Lida van Heijningen  
Vr.    8 jan.     In verband met corona: nog GEEN koffie-inloop in de Morgenstraat 
Vr.    5 feb.     In verband met corona: nog GEEN koffie-inloop in de Morgenstraat 
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VAN  DE  REDACTIE 

 
Advent is tijd van hoop en verwachting. Het verwachtingsgevoel lijkt dit jaar 
sterker dan andere jaren en is wellicht te wijten aan de bijzondere tijd waarin we 
nu leven vanwege de coronapandemie. Niets is meer normaal en het verlangen 
naar tijden van vrijheid zonder regels en mondkapjes, dringt zich steeds meer op. 
Het ontneemt zoveel spontaniteit, zeker ook in het verenigingsleven en de 
onderlinge contacten. Laten we op weg naar Kerst daarom vol vertrouwen uitzien 

naar het nieuwe jaar en hopen dat alles weer snel terug naar het ‘oude normaal’ mag gaan, al zullen 
onze normale gewoonten van vóór corona, een andere lading krijgen ná corona. Het maakt ons 
wellicht bewustere mensen met meer oog voor elkaar. 
 
Wij wensen iedereen fijne en hoopvolle feestdagen toe! 
 

Trijnie de Rooij-van der Laag   075 - 6411216  /  trijniederooij@quicknet.nl 
Wim Timmerman    0299 - 673739  /  ellywim.timmerman@quicknet.nl 
Lida van Heijningen-ter Beek 075 - 7370164  /   lidaterbeek@xs4all.nl 

   

 
 

Redactievergadering 
 

De eerstvolgende vergadering voor de 33ste jaargang nr. 3 van Het Kontakt 
 - van februari t/m april 2021 - 

is op dinsdag 5 januari 2021 om 10.00 uur bij Lida thuis in West-Graftdijk. 
 

 
 

 
  
 

ADVENT 
 
Toen Christus is geboren,  
werd Hij nog niet verwacht, 
geen plaats werd er gevonden 
dan in een stal die nacht. 
 
Toen Christus is verrezen 
op die morgen ongedacht, 
hadden zelfs zijn vrienden 
dat eigenlijk niet verwacht. 
 
Als Christus nu eens terugkomt, 
vandaag of morgennacht, 
kan ik dan eerlijk zeggen: 
“Welkom, ik heb U lang verwacht”?  
 

Ad J.J. Knotters (1951-2004) 
 
  



22 
 

 
ROOSTER  KERKDIENSTEN  PROTESTANTSE  GEMEENTE  GRAF T-DE RIJP en 

OOST-/WEST-GRAFTDIJK  6 december 2020 t/m 14 februari 2021 
 
Vanwege onzekerheden rond het coronavirus zijn onderstaande diensten onder voorbehoud! 
 
Lees ook de wekelijkse Raadhuisjes in de Uitkomst voor actuele gegevens omtrent eventuele 
aanmelding voor een dienst. Dit kan per e-mail: aanmeldinggdr@gmail.com 
De speciale diensten die opgenomen worden, zijn te volgen via YouTube: 
Kerkvideo Graft De Rijp en kunnen tot een week na die tijd nog worden bekeken. 
 
 

  

Datum Plaats  Voorganger 
Ambtsdrager / 
Lector Organist / Koster 

     

Zo.  6 dec. 
10.00 uur 

Grote Kerk De Rijp 
2e Advent 

Ds. H. Ruitenbeek 
 

A: Eddy de Rooij 
L: Désirée Hofman 

O: Gerard Jan Slegt 
K: Eddy + Trijnie 

Zo. 13 dec. 
10.00 uur 

Grote Kerk De Rijp 
3e Advent 

Ds. M. Braamse 
 

A: Marijke Visser 
L: Gerda Lodewijk 

O: Gerard Jan Slegt 
K: Maartje + Peter 

Zo. 20 dec. 
10.00 uur 
 

Grote Kerk De Rijp 
4e Adv.  Kerstsamenzijn 
Aanmelding nodig (ov) 

Raad van Kerken 
 
 

Mmv: Sonja Kuiper 
(sopraan) 
 

Orgel en zang:  
Gerard Jan Slegt 
 

Do. 24 dec. 
20.00 uur! 
 

Grote Kerk De Rijp 
Kerstnachtdienst 
Aanmelding nodig (ov) 

Ds. E. Baars 
 
 

A: Fred de Wildt 
L: Wim Timmerman 
 

O: Gerard Jan Slegt 
K: Martha + Martien 
 

Vr. 25 dec. 
10.00 uur 
 

Grote Kerk De Rijp 
1e Kerstdag 
Aanmelding nodig (ov) 

Ds. J. van den Dorpel 
 
 

A: Kees Oud 
L: Marijke Visser 
 

O: Gerard Jan Slegt 
K: Jan + Adri 
 

Zo. 27 dec. Géén dienst    

Zo.  3 jan. 
10.00 uur 
 

Grote Kerk De Rijp 
Nieuwjaarsdienst 
Aanmelding nodig (ov) 

Ds. J. van den Dorpel 
 
 

A: Eddy de Rooij 
L: Piet Hein Dieben 
 

O: Gerard Jan Slegt 
K: Angelique + Theun 
  

Zo. 10 jan. 
10.00 uur 

Grote Kerk De Rijp 
 

Pastor L. Schutten 
 

A: Wim Timmerman 
L:  Rita Willig  

O: Gastorganist 
K: Fred + Thea 

Zo. 17 jan. 
10.00 uur 

Grote Kerk De Rijp 
 

Ds. K. Goverts 
 

A: Marijke Visser 
L: Kees Oud 

O: Gastorganist 
K: Ria + Ans 

Zo. 31 jan. 
10.00 uur 

Grote Kerk De Rijp 
 

Ds. Th. Hibma 
 

A: Fred de Wildt 
L: Wim Twint 

O: Gerard Jan Slegt 
K: Beate + Ola 

Zo. 7 feb. 
10.00 uur 

Grote Kerk De Rijp 
 

Ds. J. Meinders 
 

A: Kees Oud 
L: Désirée Hofman 

O: Christiaan Winter 
K: Kees + Ans 

Zo. 14 feb. 
10.00 uur 

Grote Kerk De Rijp 
 

Ds. W. Roobol 
 

A: Eddy de Rooij 
L: Wim Timmerman 

O: Gastorganist 
K: Maartje + Peter 
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PREDIKANT - Vacant 
Consulent : Ds. H. Ruitenbeek uit Heiloo 
Indien nodig is ds. Ruitenbeek bereikbaar via de kerkenraad (zie gegevens hieronder)�
 
Tijdens de vacante periode verleent Ds. M. Braamse pastorale bijstand. 
Dominee is te bereiken onder 06-53929286 of per e-mail: marius.braamse@gmail.com 
Heeft u ds. Braamse nodig, neem dan gerust contact met hem op. 
 
KERKGEBOUWEN  /  PASTORIE 
Grote Kerk De Rijp : Grote Dam 6, 1483 BK 
     Verhuur gebouw:      Jaap Klaver  /  e-mail: info@dagjederijp.nl             0299-676987 / 06-53317609 
     Rondleidingen:    Joke Landman           0299-671778 
West-Graftdijk : Graftdijkplein 3, 1486 ML 

Verhuur gebouw:  Kees Oud, Zuiderstraat 14,  1486 MJ West-Graftdijk   075-6411618 
Coördinatie kosters: Trijnie de Rooij, Oostgraftdijk 46, 1487 MC Oost-Graftdijk  075-6411216     

Pastorie: Keizerbuurt 2, 1483 BW De Rijp.  
Beheer agenda: Tineke Blaauw           0299-672004 

  
ORGANIST GROTE KERK EN WEST-GRAFTDIJK     
     Gerard Jan Slegt, J. van Wallendalplein 21, 1135 WL Edam  06-11864733
     gerardjan88@hotmail.com 
KERKENRAAD 
Voorzitter:   Fred de Wildt, Kanaaldijk 57, 1486 MG West-Graftdijk   075-6411794 
     fw.de.wildt@quicknet.nl 
Scriba:    Wim Timmerman, Morgenstraat 6, 1483 TE De Rijp   0299-673739 
     ellywim.timmerman@quicknet.nl 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Adm.kerkrentmeester: Henk Schram, M. Michielshof 33, 1483 CB De Rijp - henkschram@quicknet.nl 
        rek.nr. NL38 INGB0000621785  tnv kerkrentmeesters Prot. Gem.Graft-De Rijp 
       òf  rek.nr. NL76RABO0356955680  tnv kerkrentmeesters Prot. Gem.Graft-De Rijp 
DIAKONIE 
Adm.diaken:    Eddy de Rooij, Oostgraftdijk 46, 1487 MC Oost-Graftdijk  075-6411216 
     rek.nr. NL67RABO0373737424  tnv diakonie Prot.Gem.Graft-De Rijp 
KERKKOOR 
Gemengd Kerkkoor Graftdijk o.l.v. Ria Ott (dirigent) en Gerard Jan Slegt (orgel)   0299-673882 
- Repetitie op donderdag van 20.00 tot 22.00 uur in Protestantse Kerk West-Graftdijk 
 
CONTACTADRES  BEZOEKGROEPEN 
Graft - De Rijp: Adri van der Kamp, Heikeshof 18, 1483 XE De Rijp    0299-671894 
� � � � Ans Lof, De Reiger 16, 1483VS De Rijp       0299-673488 
O/W-Graftdijk: Rita Willig, Wevershof 78, 1483 XM De Rijp      0299-671389 
 
REDACTIE  
Trijnie de Rooij,     Oostgraftdijk 46, 1487 MC O-Graftdijk - trijniederooij@quicknet.nl 075-6411216 
Wim Timmerman,  Morgenstraat 6, 1483 TE De Rijp  - ellywim.timmerman@quicknet.nl  0299-673739 
Lida van Heijningen, de Moor 40, 1486 MS W-Graftdijk - lidaterbeek@xs4all.nl   075-7370164 
 
REK. NUMMER KERKBLAD    NL45RABO0373737432  tnv Kerkblad Prot.Gem.Graft-De Rijp 
  
VERANDERINGEN BEZORGING KERKBLAD 
Eddy de Rooij, Oostgraftdijk 46, 1487 MC Oost-Graftdijk - eddyderooij@quicknet.nl  075-6411216 
 
ORGELFONDS    rek.nr. NL76RABO0356955680 tnv Prot.Gem.Graft-De Rijp ovv Orgelfonds West 
 
WEBSITE KERK     www.kerkengraftderijp.nl    /   www.rijper-glazen.nl   
ROEACH   Voorzitter Piet Hein Dieben    - h.dieben@quicknet.nl    0299-674054 
RAAD VAN KERKEN     Secretaris Theo de Wit  - tjjdewit@planet.nl     0299-673261  
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Songtekst adventslied 'Geef Licht' van Stef Bos 
in aansluiting op de kerstcampagne van Kerk in Actie 

 
 

 
Het wordt steeds vroeger donker 
De winter is in zicht 
Alles keert naar binnen 
De gordijnen gaan weer dicht 
De tijd staat op een kruispunt 
Niemand weet waarheen 
De schoonheid is soms ver te zoeken 
De dromer staat alleen 
 
Geef licht 
Geef licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
 
Zie de wereld om ons heen 
Zie de leugen die regeert 
Zie de ongeleide leiders 
Zie hun volk dat crepeert 
En zie de oorlog die maar doorgaat 
Ook al is ze ver van hier 
Onze wereld is te klein 
Om het niet te willen zien 
 

Geef licht 
Geef licht 
Geef ruimte en geef uitzicht 
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
 
Ik stak mijn kop onder de grond 
Maar de haan die bleef maar kraaien 
Alsof hij zei je moet iets doen 
Om een verschil te kunnen maken 
Je kunt verdrinken in cynisme 
Alsof het toch niets uit kan halen 
maar in de verte schijnt een ster 
Die de richting kan bepalen 
 
En Hij geeft licht 
Geeft licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Voor wat er vaak niet is 
Dus geef licht 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht. 

 

 
 
 
 

Download het lied ‘Geef licht’ via www.kerkinactie.nl/geeflicht 
 


